
  

Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop.
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.



Klim op de Sint-Jan naar de tijd van Bosch 

Met eigen ogen, van dichtbij, de prachtige beelden hoog bovenin de kathedraal aanschouwen?  

Op 25 meter hoogte staan er op de Sint-Jan zesennegentig prachtige luchtboogbeelden uit natuursteen 

gehouwen. Fabeldieren, muzikanten, draken, potsenmakers (grapjassen) en monsters, die níemand nor-

maliter kan zien. Waan uzelf tijdens deze wonderlijke klim in vervlogen tijden en ervaar met ons de  

middeleeuwen. 

 

Een Wonderlijke Klim 

Tijdens de vijfhonderdste sterfdatum van Jeroen Bosch krijgt u deze unieke, eenmalige kans, om tijdens 

een wonderlijke klim door de dakgoten van de Sint-Jan te wandelen. Geniet van een exclusief en  

adembenemend uitzicht over de stad en natuurgebied het Bossche Broek. 

 

Heemkunde Boxtel organiseert op zaterdag 20 augustus 2 rondleidingen  van max. 15 personen 

Er kunnen dus 30 deelnemers meedoen aan deze zogenaamde ‘kleine excursie’ 

Voor deze excursie vragen we een eigen bijdrage van €3,50 per persoon 

 

Hoe kan ik me opgeven? 

Maak €3,50 over op rekening NL79 RABO 0128 7128 80, t.n.v. Heemkunde Boxtel  

Met opgave van naam  en  Een wonderlijke Klim. 

 

Bijzonderheden:  

Zaterdag 20 augustus 2016 om 14.00 uur (duur excursie ong. 1 uur) 

Vertrekpunt Steiger aan de zuidzijde (Parade) van de St. Janskathedraal.  

U loopt met de trap via de steiger naar boven en beneden  

(niet begaanbaar met rolstoel of rollator) 

Denk aan evt. hoogtevrees! 

 

Christ van Eekelen 

Secretaris Heemkunde Boxtel 

Een wonderlijke klim 


