Terugkeren naar de Heemkunde-site kan via de Terugknop. €
U vindt de terugknop bovenin uw scherm, meestal uiterst linksboven.
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We beginnen onze najaarsserie lezingen op dinsdag 13 SEPTEMBER 2005 met een lezing van
criminoloog Klaas de Graaff. De lezing, waarvoor wij u van harte uitnodigen, begint om 20.00
uur in zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel.

Mensen worden teveel beziggehouden met misdrijven via krant, radio en televisie. Maar hoe was het enkele eeuwen
terug gesteld? Braafheid en gehoorzaamheid? Nou vergeet het maar! Met angst en beven lagen mensen soms ’s
nachts in hun bed. Brandstichting, inbraak. Ook toen waren de kinderen niet veilig voor onfrisse lieden en werden
onechte kinderen in het secreet gedumpt. Criminoloog Klaas de Graaff combineert zijn historische belangstelling
met zijn werkervaring in het gevangeniswezen. Hij heeft zich gespecialiseerd in misdaad en straf, in het bijzonder in
de negentiende eeuw, waarbij hij ons wat meer deelgenoot zal maken van het kwaad uit die tijd. En over Boxtel zijn
uit die tijd smakelijke verhalen te vertellen!

« Maréchassseehazerne

Boxtel kon si
gemeentepolitie, marechaussee, en had zelfs een eigen vrederechter in de persoon van Hendrik
Verhees.




UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE JAARLIJKSE EXCURSIE
VAN DE HEEMKUNDEKRING BOXTEL OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER
2005 NAAR UTRECHT

PROGRAMMA:

8.30 uur Vertrek met de bus uit Boxtel vanaf het parkeerterrein

bij Sporthal Den Haagakker.
9.45uur  Koffie met gebak

10.30 uur Bezoek aan Utrechtse kerken, het monumententhema
is het religieuze erfgoed

12.30 uur  Lunchpauze

14.00 uur  Rondvaart door de Utrechtse grachten.

15.15 uur  of: Bezoek aan het Spoorwegmuseum.
of: Bezoek aan het Universiteitsmuseum en de Hortus.

17.15 uur  Busreis terug.

18.15 uur  Diner, waarna we rond half 10 terug zijn in Boxtel.

AANMELDEN EN KOSTEN:

e De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen voor onze
leden € 55.00.

e In deze prijs is begrepen: vervoer per luxe touringcar met toilet,
koffie met gebak, entree kerken en musea, reisverzekering, diner.
Dieetwensen graag van te voren doorgeven.

e In de bus krijgt u een plattegrond van Utrecht en historische
informatie over Utrecht.

e De reis kan alleen doorgaan bij een minimale deelname van 25
personen.

e Aanmelden zo snel mogelijk (zodat we weten of de reis kan
doorgaan) bij Joop Schuller, Dommeloord 53, & 672939
of bij Hanneke Meulenaars, Liempdseweg 3, % 684586
of per e-mail secretaris@heemkundeboxtel.nl .

¢ Bij het samenstellen van de totale reissom zijn wij uit gegaan van
kortingen op de (vaak hoge) entreeprijzen. Wilt u bij uw
aanmelding doorgeven of u gebruik kunt maken van een kortingskaart (Museumjaarkaart,
65+, NS-kortingskaart). Wilt u ook doorgeven of u kiest voor een bezoek aan het
Spoorwegmuseum of voor het Universiteitsmuseum met de Hortus.

e Betaling door overmaking van het bedrag op gironummer 3725764 ten name van de
Penningmeester Heemkundekring Boxtel.
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De stad Utrecht was reeds in de Romeinse tijd
bewoond. Bisschop Willibrod stichtte rond 800
hier de eerste kerk en legde daarmee de basis
voor de belangrijke en machtige domstad
Utrecht. De rijke geschiedenis weerspiegelt zich
in de vele historische kapittel-, klooster- en
parochiekerken, waarvan we er enkele gaan
bezoeken. Op 10 september staat het religieuze
erfgoed extra in de belangstelling. De Dom, met
de 112 meter hoge toren, staat prominent tussen
vele andere binnenstadskerken, waarvan wij de
mooiste bezoeken. Een aantal is tegenwoordig
onderdeel van een museum.

Uniek in Utrecht zijn de werven en werfkelders
langs de Utrechtse grachten. De karakteristieke
voormalige kelders en opslagplaatsen zijn nu
veelal in gebruik als sfeervolle
horecagelegenheden. Waar heb je een beter zicht
op deze werven dan toerend in een
rondvaartboot vanaf het water van de grachten?
U kunt lekker een uurtje ontspannen voordat we
aan het middagprogramma beginnen.

Het Spoorwegmuseum heeft na een grondige
verbouwing onlangs haar deuren weer geopend.
Als u het monumentale Maliebaanstation binnen
bent gegaan, met vorstelijke wachtkamers, kunt
u uw spoorreis beginnen. U kunt een bezoek
brengen aan een Engels mijndorpje in de sfeer
van 1839, waar de eerste stoomlocomotief wacht.
De reizigers van de Oriént Express nemen u mee
naar het Verre Oosten, of u maakt een rit tussen
de fluitende en sissende locomotieven op een
verlaten rangeerterrein. In de werkplaats staan
de vertrouwde locomotieven, rijtuigen en treinen,
terwijl op de modellenzolder plaats is gemaakt
voor ‘onze’ Blauwe Brabander.




Omgeven door de schattige Utrechtse hofjes en kameren,
eertijds woonruimte voor de armen, ligt het universiteits-
museum. De Universiteit van Utrecht is opgericht in 1636.
In het museum ziet u, behalve de oprichtingsakte, een
selectie van de ontwikkelingen in de verschillende
disciplines van de wetenschap, met unieke instrumenten,
rariteitenkabinet en kunstvoorwerpen uit verschillende
academische collecties. Er is een expositie over de
ontwikkelingen in de media, met de eerste telefoons, tv’s
en computers. Verder is er is een erg leuke expositie over
het Boek van Sidrac met antwoorden op middeleeuwse
vragen over de wereld, kosmos, liefde en gedrag. En 200
jaar geleden stierf de schrijfster Belle van Zuylen, aan
deze opmerkelijke vrouw is een expositie gewijd.
Museumtuin de Oude Hortus, sinds 1723 de sfeervolle
voormalige botanische tuin van de universiteit, is een oase
van rust in de drukke stad waar het goed toeven. U loopt
door de kruidentuinen en botanische gewassen, die eertijds
voor studiedoeleinden gebruikt zijn.

Onze volgende lezingen zijn op

dinsdag 4 oktober 2005 — David Ross: vestingwerken.

dinsdag 8 november 2005 — Ied van Oirschot: film MMS Sint Ursula.
dinsdag 29 november 2005 — Nel Ninteman: Kerstmis in de beeldende kunst.

In juli zijn overleden onze leden dhr. Godrie en dhr. Lou van Vlerken.

Op 28 mei maakten we, als vervolg op de lezing over de bouw van de Vlaamse schuur, een
zeer geslaagde excursie naar het Molenhuis in Kasteren, waar we gastvrij zijn ontvangen
door René Keulen. Dank je wel.

Meer informatie voor onze internetgebruikers:

Utrechtse kerken: www.kerkenkijken.nl

Belle van Zuylen: www.slotzuylen.com en www.charriere.nl
Universiteitsmuseum: www.museum.uu.nl

Spoorwegmuseum: www.spoorwegmuseum.nl



http://www.spoorwegmuseum.nl/
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