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Ontdekkingsreis naar het leven van de Clarissen  
 
Boxtel hééft iets met Clarissen. Die hebben hier 245 jaar - van 1472 tot 1717 - gewoond. Kijk  
maar naar de ‘Clarissenstraat’.Op de deur van nummer 9 staat 'Sint Clara'. Ernaast, tussen de  
nummers 7 en 9, een glad grijs gepleisterde poort: daar was lang; geleden de toegang   
tot het kloostercomplex 'Sinte Lysbets Daele' (Sint-Elisabethsdal) van de zusters Clarissen.  
Die stille getuigen verdwijnen in de drukte van de dag gemakkeüjk uit het oog.   
Het Boxtelse klooster was oorspronkelijk een hofstede. Die werd eind 1468 door Johan van  
Cronenborch in een ridderlijke geste geschonken aan de  ‘devoeten maichden ende vrouwen  
van de Derde Orde van Sint Franciscus'. De religieuzen, de meeste afkomstig uit Hoogstraten,  
zochten een vestigingsplek in het zuidelijk deel van de Lage Landen. Zij belandden in roerige  
tijden. In 1540 ging het klooster, door onvermelde oorzaak, in vlammen op en moest worden  
herbouwd. De Sint-Petruskerk en het clàrissenklooster werden in de 16e en 17e eeuw  
herhaaldelijk belaagd door rovende en muitende troepen soldaten.   
Na de Tachtigjarige Oorlog, besloten met de Vrede van Munster in 1648, wenste de onder  
protestantse invloed staande Staten-Generaal het katholicisme terug te dringen, ook in de  
Meierij. Uiteindelijk leidde dat er in 1717 toe dat de zusters werden verdreven: het klooster  
moest op last van de staatse overheid worden ontruimd. Na een kort verblijf terug in  
Hoogstraten vestigden de Clarissen zich in 1721 in het destijds soevereine, katholieke  
vestingstadje Megen, ten noorden van Oss. In deze vrijstaat werd op de restanten van een  
gesloopte grafelijke burcht een nieuw klooster gebouwd. Daar in Megen wonen ook nú nog  
Clarissen, een vitale religieuze vrouwengemeenschap die in de voetsporen van de heilige  
Franciscus leeft volgens regels van zijn volgelinge: Clara van Assisi (1193-1253): 'armoede,  
reinheid en gehoorzaamheid' .   
 
EEN NIEUWE LIJN   
 
Met enige goede wil zou je kunnen zeggen dat de Clarissen 290 jaar na hun verdrijving een  
nieuwe lijn hebben gelegd naar Boxtel. Boxtelaar Guus Bekooy, onder meer bekend van het  
boek 'Frits Philips 100', werd de afgelopen zomer benaderd met de vraag of hij bereid was nóg  
eens foto's te komen maken. Onder meer in klooster Sint-Josephsberg in Megen en klooster De  
Bron in Nijmegen. Nóg eens: Want zijn eerste clarissenfoto's maakte hij in Megen bijna een  
halve eeuw geleden, in 1961. Bekooy moest in die tijd een onderwerp kiezen voor de afstudeer- 
scriptie in zijn 'reclameopleiding' . Enigszins· dwarsliggend in de stroom van ' cola- en  
margarinecampagnes ' koos hij voor een vraagstelling uit de marges van de samenleving:  
teruglopende roeping voor geestelijk leven. En dan niet voor onderwijs, missie of  
maatschappelijke zorg, maar voor 'contemplatief' kloosterleven, toen  nog verborgen achter de  
muren van een slotklooster. Zijn advies in de scriptie was: maak indringend zichtbaar wat er  
achter die muren en tralies gebeurt, ontsluier de mythes en probeer tot de kern te komen. Rond  
1960 was van televisie nog nauwelijks, sprake. Een bioscoopfilm zou onbètaalbaar zijn.  
Suggestie: Maak een waarheidsgetrouwen bezielend fotoboek, een bescheiden uitgave maar zó  
baanbrekend dat kranten en tijdschriften de boodschap in grote oplagen zouden overnemen en  
verspreiden.   
Het resultaat werd 'Vrouwen in habijt', met eigen foto's en teksten - en een dik plakboek vol  
persknipsels. Inmiddels zijn alle toen door Bekooy gemaakte foto's opgenomen in de collectie  
van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden - en daar is hij best trots op. Terugkijkend is er  
het besef dat de foto' s nog net de situaties en rituelen vóór de grote veranderingen in beeld  
hebben gebracht. Bekooys nieuwe foto's - en sommige uit 1961 - vormen nu een belangrijk  
onderdeel van een zojuist verschenen boek 'Ontsloten stilte'. De kern, van deze, uitgave is  
gebaseerd op gesprekken die schrijfster Brigirte Weusten voerde met Clarissen, die de  
veranderingen in het slotkloosterleven sinds het Tweede Vaticaans Concilie aan den lijve hebben  
meegemaakt. Gesprekken over hoe zij het persoonlijk allemaal hebben ondergaan. De  
vernieuwde' balans van eeuwenoude en eigentijdse waarden en opvattingen.   
De ontsluiting: de tralies zijn verdwenen, de wereld wordt nu tegemoet getreden én bin- 
nengelaten ... Het blijvende verlangen naar een innige band met de Schepper.   
 
    
Terug in Megen, met de moderne digitale camera in de aanslag in plaats van de vroegere  
Praktica spiegelreflex, vielen Bekooy niet alleen de uiterlijkheden op. Natuurlijk, hij kon nu  



onbelemmerd door een 'slotdeur' lopen waarvoor in 1961 een bisschoppelijke vrijbrief nodig  
was. En hij kon nu samen met de Clarissen én andere gasten tralieloos aanzitten in de refter  
voor de (nog steeds eerlijke en sobere) maaltijd, in stilte genoten. Maar ook het realisme en de  
openheid in de gesprekken waren een nieuwe ontdekkingsreis. Vroeger werden de zusters min  
of meer weggehouden van de toestanden in de buitenwereld. Nu zijn ze daarmee zelf veel meer  
in communicatie. En toch voltrekt het clarissenleven zich nog steeds vooral in verborgenheid.  
Stilte heeft er nog steeds een grote zeggingskracht.   
'Ontsloten stilte' anno 2007 heeft eenzelfde doelstelling als 'Vrouwen in habijt' uit de jaren  
zestig:getuigen van wat er leeft achter de buitenkant. Maar het accent ligt nu veel meer op het  
innerlijke en het uitgesprokene, terwijl destijds meer werd vertrouwd op de suggestieve kracht  
van de beelden op zich. Het boek had eigenlijk ook niet veel later kunnen of mogen komen.  
Verschillende zusters die de markante veranderingen hebben meegemaakt kunnen het ons niet  
meer vertellen. 
   
Klooster Sint-Josephsberg in Megen ademt nog steeds de sfeer van de oude burcht. Maar het  
dagritme is minder belastend geworden, de grote tuin vergt minder zware arbeid en het kerkhof  
oogt, supennodern. In het Nijmeegse clarissenklooster De Bron, midden in een woonwijk,  
wordt veel ruimte gegeven aan gasten die er bezinningsdagen komen doorbrengen. Daar kijken  
en luisteren kan een verademing zijn. Zoals ook het ruiken aan de zelfgeteelde kruiden.   
Ontsloten stilte.  
 
Nederlandse Clarissen over ‘roeping, verlangen en kloosterleven in de  
twintigste eenw. Door Brigitte Weüsten. Uitgeverij ValhofPers. ISBN 978 90 5625 260 1.   
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