
Piet Dorenbosch (1903-1990) 

Petrus (Piet) Theodorus Antonius Do-
renbosch werd op 7 juni 1903 in ’s-Her-
togenbosch geboren. In 1937 trouwde 
hij met Theresia Meijer. Uit dit huwelijk 
werden zes kinderen geboren: drie zo-
nen en drie dochters. Na het overlijden 
van zijn vrouw in 1952 hertrouwde Piet 
Dorenbosch, in 1954, met Louisa van 
Riel.  

In 1932 werd Piet tot secretarie-ambte-
naar in Boxtel benoemd en verhuisde, 
in 1937, naar Boxtel. 
Hij was betrokken bij een groot aantal 
organisaties en initiatieven. Hij was ja-
ren voorzitter van de studenten-vereni-
ging ‘Jong Brabant’, dat een van de 
voorlopers van ‘Brabantia Nostra’ was. 
Een beweging, waar hij bestuurslid van 
was, en die opkwam voor de eigen Bra-
bantse cultuur en identiteit. De strijd-
kreet ‘Brabantia Nostra’ (‘Brabant aan 
ons!’) was koren op de molen van Do-
renbosch.  

Piet Dorenbosch was lange tijd secreta-
ris van het, in 1937 opgerichte, comité 
‘Herlevend Boxtel’ en daarna voorzitter 
van de ‘Kunstkring Herlevend Boxtel’, 
die het comité opvolgde. Hij was een 
van de bezielende krachten bij de op-
richting van een schouwburg in ‘De Ark’. 

In 1938 was Piet Dorenbosch initiatief-
nemer tot de oprichting van het ‘Sint 
Willibrorduscomité’ en in 1940 werd 
het Willibrorduskapelletje op Luisel in-
gezegend. 

Piet was de drijvende kracht achter de 
oprichting, op 12 maart 1941, van de 
‘Heemkundige Studiekring voor Boxtel 
en omgeving’, die dit jaar haar 75-jarig 
jubileum viert. Hij zou meer dan 35 jaar 
voorzitter zijn. Piet zag graag dat de 
Heemkundekring zich zou verbinden 
met ‘Brabantia Nostra’, maar daar werd 
van afgezien: heemkunde moest gevrij-
waard blijven van politiek.  

De Heemkundekring werd al op 22 juli 
1941 door de Duitse bezetter verboden. 
Op 5 maart 1945 werd de kring herop-
gericht. De Boxtelse Heemkundekring is 
de eerste kring geweest, die zich, in 
1941, bij de overkoepelende organisa-
tie ‘Brabants Heem’ had aangesloten. 
Ook van deze stichting is Dorenbosch 
lange tijd, van 1947 tot 1975 bestuurslid 
geweest. 

Oude tradities en gebruiken werden 
nieuw leven ingeblazen. Hij zorgde voor 
de herinvoering van de Palmpaas-op-
tocht. Ook de Boxtelse voorjaars- en 
moppenmarkt werd, op zijn initiatief, in 
ere hersteld. Dorenbosch bevorderde 
daarnaast het Driekoningen zingen. In 
1945 werd hij benoemd tot ambtelijk lid 
van de Straatnamencommissie. Doren-
bosch had ook zitting in de besturen van 
de Sint Vincentius-vereniging, de Heilig 
Bloedstichting, de Volksmuziekschool, 

Willibrorduskapel



de Bibliotheek en, vanaf 1949, in het op-
richtingsbestuur van de HBS, het latere 
Jacob Roelands Lyceum.  

Ook zijn betaalde baan als gemeente-
ambtenaar ging gewoon door; hij was 
chef van de afdeling Financiën en werd 
in 1965 benoemd tot gemeentesecreta-
ris. Bij het bereiken van zijn pensioen-
gerechtigde leeftijd werd Dorenbosch 
benoemd tot ereburger van Boxtel.  

Na zijn pensioneren ontplooide Piet tal 
van nieuwe activiteiten. Hij was de op-
richter van het carilloncomité, dat geld 
voor een nieuw klokkenspel bij elkaar 
moest brengen. Hij schreef het, uit twee 
delen bestaande, boek over de Sint Pe-
truskerk. Andere publicaties van zijn 
hand zijn: een boek over de geschiede-
nis van de ziekenzorg tot en met de op-
richting van het nieuwe Sint Liduina zie-
kenhuis in 1971 en het populaire boekje 
‘Boxtel in oude ansichten’, dat in 1978 
drie drukken beleefde. 

In het Brabants Centrum publiceerde hij 
ook historische artikelen, onder meer 
over de Bloedprocessie, de brandbe-
strijding in vroegere tijden en de bijen-
teelt in Boxtel. In 1980 publiceerde hij 
bij gelegenheid van 500 jaar Bloedwon-
der, een zestal artikelen over het Heilig 
Bloedwonder. Daarnaast schreef hij ar-
tikelen en boekbesprekingen voor ‘Bra-
bants Heem’. 
Piet Dorenbosch maakte talloze foto’s 
van boerderijen en karakteristieke 
waardevolle gebouwen. Deze plaatjes 
kon hij gebruiken als ondersteunend 
materiaal bij zijn lezingen. 

Op 29 maart 1984 werd Piet Doren-
bosch benoemd tot ridder in de orde 

van Oranje-Nassau. Hij kon daarbij te-
rugkijken op een rijk en arbeidzaam le-
ven.  
Op het moment, dat hij reeds zijn spo-
ren als amateur-geschiedkundige had 
verdiend, zei hij, dat hij eigenlijk graag 
historicus had willen worden. 

Na zijn overlijden, op kerstavond 1990, 
schreef het Brabants Centrum in een 
memoriam dat ‘Boxtel een stukje Bra-
bants warmte armer’ was geworden. 
Boxtel had afscheid genomen van een 
‘nobel mens, rijk getalenteerd en breed 
geïnteresseerd, maar vooral iemand 
met een grote innerlijke beschaving’. 
In september 1995 kreeg het historisch 
museum in het Hofje aan de Markt de 
naam ‘Museum Piet Dorenbosch’. Het 
was een eerbetoon aan de man die ge-
schiedenis van Brabant en Boxtel bij 
zich droeg en die anderen ook graag in 
die kennis liet delen. 

In 2013 werd het Museum Piet Doren-
bosch onderdeel van het nieuwe Mu-
seum Boxtel (MUBO). 
Piet Dorenbosch overleed in Boxtel op 
87 jarige leeftijd op 24 december 1990.
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