
Zuster Maria Linsen (1909-1993) 

Maria Josephina Linsen-van de Kerkhof, 
beter bekend als ‘zuster Linsen’, was als 
vroedvrouw drieënveertig jaar lang een 
vertrouwd gezicht in Boxtel, Liempde, 
Gemonde en Esch. Als verloskundige 
was zij dag en nacht een steun voor de 
aanstaande moeder en het uitbrei-
dende gezin. 
Zuster Linsen werd geboren op 12 fe-
bruari 1909. Ze begon als vroedvrouw in 
1932 in de gemeente Mierlo-Hout. Op 1 
juli 1934 stelde de gemeente Boxtel 
haar aan als gemeente-vroedvrouw. Ze 
was met name actief in de kinderrijke 
buurt van de Maastrichtsestraat. 
Zuster Linsen heeft in haar gehele loop-
baan naar schatting ongeveer Tiendui-
zend kinderen op de wereld geholpen.  
Eén van haar ‘wapenfeiten’ was in 1954 
de geboorte van de vijftienduizendste 
inwoner van Boxtel, Jos, een kind van de 
familie Van Lamoen- Maas.  

Ook hielp zij bij de bevalling van de Box-
telse drieling van het gezin Van der Vel-
den.  

In Esch was ze aanwezig bij de geboorte 
van de duizendste en vijftienhonderd-
ste inwoner.  
In 1972 vierde zuster Linsen haar robij-
nen ambtsjubileum (40 jaar) Na een eu-
charistieviering werd de jubilaresse op 
het kerkplein verrast met een vlaggen-
parade door de schoolkinderen van de 
kleuterschool Duinendaal. In Villa Ca-
tharina volgde de voorzetting van het 
feest met een receptie. Het hoogtepunt 
van die middag was het moment 
waarop burgemeester P. Pesch de zilve-
ren erepenning van verdienste van de 
gemeente Boxtel aan haar overhan-
digde. Burgemeester Pesch zei in zijn 
toespraak, dat zuster Linsen, haar werk 
in de afgelopen veertig jaren duidelijk 
met grote kundigheid en enorm veel 
liefde heeft verricht. “Ik stel me voor –
zei de burgemeester – dat u over uw bij-
zonderheden in uw carrière een heel dik 
boek zou kunnen schrijven”. Hij 
noemde zuster Linsen iemand, die bo-
ven andere vrouwen uitsteekt. Ook zei 
hij, dat zij zoveel levende monumenten 
aan de gemeenschap geschonken heeft, 
dat het tijd wordt, dat de gemeenschap 
voor haar een monument opricht.  
Bij dat jubileum werd haar een kleuren-
televisie aangeboden door niemand 
minder dan het eerste kindje, dat zuster 
Linsen in Boxtel hielp bij de geboorte, 
de achtendertig jarige mevrouw M. Ber-
tus-Valks.  
In 1977 nam zuster Linsen afscheid als 
verloskundige. Bij dat afscheid ontving 
zuster Linsen de eremedaille in goud in 
de Orde van Oranje-Nassau. Ze over-
leed op 9 juni 1993 op vierentachtigja-
rige leeftijd in verpleeghuis Lindenlust. 

Jos van Lamoen, de 15.000 ste inwoner van Boxtel 
werd in 1955 door zuster Linsen ter wereld geholpen. 


